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De Aequi hielden de consul Minucius en zijn leger omsingeld.Daarom werd Quinctus Cincinnatus uitgeroepen tot dictator door instemming van allen.
Hij, de enige hoop voor onze staat, bewerkte een kleine akker over de Tiber. Toevallig was hij met ontblootte borst aan het werk, toen de gezanten hem groetten:"Luister naar de bevelen van de senaat, in toga gekleed!" Racilia zijn vrouw haalde haastig een toga tevoorschijn uit de hut. Hij veegde zijn stof en zweet af, en trok de toga aan en haastte zich naar de gezanten, die hem groetten als senator en hem vertelden over de grote paniek in het leger en weldra gaat hij naar Rome, vooropgegaan door de lictorum(=gerechtsdienaar)
Reeds de volgende dag beval hij de  herbergen te sluiten over heel de stad, en hij organiseerde een vergadering. Al degene die van militaire leeftijd zijn , moeten aanwezig zijn  op het Marsveld, en moeten gewapend zijn, met voedsel en met 12 schanspalen, voor zonsondergang. De ouderen moeten voedsel koken, voor hun buurman soldaat, terwijl hij de wapens klaarmaakt en de schanspalen  zoekt . Ze allen, gehoorzamen aan de verordening van de dictator en stelden s'avonds een legercolonne samen en hij zelf leidde de legioenen naar de vijand:" Wij moeten deze nacht nog aankomen bij de vijand, de consul en het leger worden al voor de derde dag omsingeld! Versnel vaandeldrager! Volg soldaten!"
Middernacht, omsingelde een lange colonne het kamp van de vijanden, de soldaten moesten putten graven, en een  wal bouwen, en beginnen te roepen. Het geroep klonk rondom de vijand van alle kanten, en drong door tot in het kamp van de consul. De belegerde Romeinen namen hun wapens, ze hadden weer hoop gekregen, want ze merkten dat er hulp aanwezig was.
'S nachts begon er een hevige veldslag. Er dreigde gevaar van beide kanten, ze hielden nauwelijks een gevecht tegen 1 leger uit; plotseling smeekten ze aan de ene kant de consul aan de andere kant tot de dictator:"Plaats de overwinning niet in een bloedbad. Laat ons ongewapend van hier weggaan. Maar de consul stuurde de  Aequi door naar Cincinnatus, die beval dat de aanvallers van de vijand geboeid bij hem moesten gebracht worden. Ik heb het bloed van de  Aequi niet nodig, het wordt toegestaan dat jullie mogen gaan, maar niet tenzij onder een juk. Er werd een juk gemaakt met 3 speren, waaronder de dictator de overwonnen Aequi stuurde. De hele buit gaf hij slechts aan zijn soldaten en op zijn triomftocht kwam hij Rome binnen. Voor de strijdwagen werden de aanvallers geplaatst, gevolgd door het leger beladen met de buit.
Maar Quinctius legde op de 16é dag de dictatuur naar, die hij echter voor 6 maanden gekregen had, en keerde als boer terug naar zijn runderen.
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